Enkele noties uit: Lewis S.L. & Stolte C.M. (2019), Other Bandungs, JWH 30(1-2): 1-19.

1. In de Conferentie van Bandung was de postkoloniale tijd voelbaar en kwamen de krachten van de dekolonisatie en de Koude Oorlog samen. Dat momentum was zo sterk dat de jaren rond de Conferentie van Bandung bestempeld werden als de ‘Bandung Era’.
(…) Bandung laat nog steeds sporen na in ’s werelds collectieve geheugen. Er is een massa aan audio en visueel materiaal van de conferentie bewaard gebleven als onderdeel van UNESCO’s “Memory of the World” in Indonesië. Er is een behoorlijke en rijk gevarieerde hoeveelheid ooggetuigenverslagen  en van de 50e naar de 60e verjaardag van Bandung is er een hausse aan publicaties verschenen. 

· Waarom ontbreekt deze belangrijke episode en kenmerk van de 20e eeuw dan in ons onderwijs?

2. In de ‘Bandung Era’ bundelden niet alleen nieuwe politieke elites, maar ook activisten, intellectuelen, kunstenaars e.d. de krachten samen om een einde aan het kolonialisme te maken, om zicht te krijgen op meer gelijkwaardige maatschappelijke verhoudingen en om een weg te vinden naar een stabiele vrede. (…) Als de ‘Bandung Era’ alleen wordt gezien als een herijking van diplomatieke betrekkingen, dan verliezen we het zicht op deze geschiedenis van een niet tot zijn recht gekomen emancipatorisch potentieel. 
De ‘Bandung Era’ was ook een periode van intensieve sociale en culturele interactie in de postkoloniale wereld, van ontmoetingen over nationale-, ideologische en taalgrenzen heen. Kunstenaars, dichters en artiesten experimenteerden met nieuwe ideeën en technieken voor intellectuele en culturele expressie om nieuwe visies op de natie en de wereld te ontwikkelen.
Deze nieuwe groep actoren vormde nieuwe netwerken waarin men worstelde met communisme, socialisme en democratische ideeën, met constant zoeken en schuiven in politieke loyaliteiten.

· ‘Bandung’ is daarmee een startpunt voor een groter verhaal van een postkoloniale wereld in een tijd waarin Koude-Oorlog-loyaliteiten de boventoon voeren, maar allerlei processen voor een nieuwe wereldorde ontkiemen en om aandacht vragen.

Vervolgens wijst het artikel op de aandacht voor:
· Netwerk van Aziatisch en Afro-Aziatisch activisme (Asian Relations Conference, Delhi 1947)
· Vrouwenrechten in de postkoloniale wereld  (o.a. Conferentie van Vrouwen in Azië, Beijing 1949)
· Vredesbeweging (o.a. in de Asia-Pacific Peace Conference, Beijing 1952, maar ook de Afro-Asian People’s Solidarity Organization, Caïro 1957)
· Socialisme  (o.a. Asian Socialist Conference, Rangoon 1953)

En de impact van de Koude Oorlog op deze pogingen om nieuwe ideeën vorm te geven. Verstoord door o.a. de Korea-Oorlog, de breuk tussen China en de SU, de Vietnamoorlog. Niet alleen vanuit de 1e en 2e wereld werden er beperkingen opgelegd aan het verspreiden van ideeën en bijeenkomen van intellectuelen en activisten uit de 3e wereld, maar ook de postkoloniale regeringen van gedekoloniseerde landen zelf reageerden met censuur, niet zelden om loyaliteit in de Koude Oorlog aan te geven.
Ondanks het overstemmen door de Koude Oorlog zijn er allerlei nieuwe sociale en culturele netwerken en bewegingen in gang gezet die meer dan de moeite waard zijn om het traditionele verhaal van dekolonisatie en Koude Oorlog aan te vullen, en daarmee meer recht te doen aan de wording van de wereld waarin we nu leven en waarin Azië, Afrika en Latijns-Amerika evenrediger vertegenwoordigd zijn.
The Darker Nations Quotes
Bovenkant formulier
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· De Derde Wereld was geen geografische plek, het was een project. In de eindeloos lijkende strijd tegen (neo-)kolonialisme waren het de volken van Afrika, Azië en Latijns Amerika die droomden van een nieuwe wereld.
Waardigheid, erkenning, maar bovenal de basale levensbehoeftes (met land, vrede en vrijheid). Zij brachten hun grieven en hoop samen in nieuwe vormen van organisatie en een eigen platform om hun eisen naar voren te brengen. 

· Uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog rees een bipolaire Koude Oorlog die het bestaan van de gehele mensheid bedreigde. Nucleaire vraagstukken en debatten over armoede, ongelijkheid en vrijheid raakte ook de mensen die niet direct onder de paraplu van de VS of de SU leefden. (…) Tussen deze twee sterke machtsblokken verrees de Derde Wereld. Zelfverzekerd streden volken tegen kolonialisme en voor vrijheid. Zij eisten hun gelijkwaardige plek op in de wereld, en het belangrijkste instituut waarin zij dat konden aankaarten was de VN.
In Bandung 1955 en (…) de Non-Aligned Movement (Belgrado 1961) en de conferentie van Havana (Afro-Aziatisch-Amerikaans, 1966) repeteerde men de hoofdpunten van het Derde Wereld-project om ze vervolgens op het hoofdpodium van de VN naar voren te brengen. 

“Among the darker nations, Paris is famous for two betrayals. The first came in 1801, when Napoleon Bonaparte sent General Victor Leclerc to crush the Haitian Revolution, itself inspired by the French Revolution. The French regime could not allow its lucrative Santo Domingo to go free, and would not allow the Haitian people to live within the realm of the Enlightenment's " Rights of Man." The Haitians nonetheless triumphed, and Haiti became the first modern colony to win its independence.

The second betrayal came shortly after 1945, when a battered France, newly liberated by the Allies, sent its forces to suppress the Vietnamese, West Indians, and Africans who had once been its colonial subjects. Many of these regions had sent troops to fight for the liberation of France and indeed Europe, but they returned home emptyhanded. As a sleight of hand, the French government tried to maintain sovereignty over its colonies by repackaging them as " overseas territories." A people hungry for liberation did not want such measly hors d'oeuvres.”

“[W]ho would have thought that by the mid-twentieth century the darker nations would gather in Cuba, once the playground of the plutocracy, to celebrate their will to struggle and their will to win? What an audacious thought: that those who had been fated to labor without want, now wanted to labor in their own image!”
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